
 

In memoriam Martin Babeliowsky 

Geboren 3 september 1927          overleden 29 november 2021 

De luchtmacht man van onze Probus club is op 29 november van ons heen 

gevlogen. Zo zullen de Probus leden, of zij nu al lang of kort lid zijn van 

onze club, hem herinneren.  

Na zijn militaire diensttijd ging Martin een uitgebreide militaire opleiding 

volgen bij de Koninklijke Luchtmacht. Hij werkte daar niet alleen als piloot 
maar was ook o.a. vlieginstructeur, luchtverkeersleider, officier luchtmacht 

inlichtingen tot waarnemend commandant van het Vliegveiligheids-Oefen- 
en Testcentrum van de luchtmacht. Zijn werkzaam leven bij de Koninklijke 

Luchtmacht bracht hem ook regelmatig in het buitenland.  

Martin was na zijn ‘dienstjaren’ in Geldermalsen actief in de lokale politiek 

als voorzitter van de VVD.  

Daarnaast had hij als grote hobby jagen, maar ook was hij een groot 

liefhebber van vissen en zeilen.  

Probus club Geldermalsen zal zich hem vooral herinneren als iemand die 

meer dan 25 jaar lid van onze club was. Daarvoor werd bij het 25 jarig 

bestaan hem zelfs nog een speciale oorkonde overhandigd.  

Hij was altijd aanwezig op onze bijeenkomsten. Alleen speet het hem zeer 

dat hij samen met Gon diverse nieuwjaardiners moest afzeggen vanwege 

zijn overwinteren in januari op Bali. Enkele jaren geleden keerde hij daar 

van terug nadat een herseninfarct hem op Bali trof.  

 



Wat hij vooral vervelend vond dat hij daardoor problemen ondervond met 

het onthouden van namen van mensen. “Dan weet ik soms de naam van 

een kleinkind niet meer”, vertelde hij eens. De namen van de andere 

Probusleden loste hij op door jou gedag te zeggen met: “Ha, kerel!” 

Tot 4 weken voor zijn overlijden verzorgde Martin nog jaarlijks een 

presentatie. Op 1 november 2021 nam hij ons mee in zijn vele 

herinneringen aan zijn tijd als piloot. Hij had zijn vliegervaringen altijd 

uitgetypt op grote vellen papier bij zich. De tekst las hij voor met tussendoor 

een anekdote uit zijn tijd in Indië, de States of gewoon uit ons eigen land. 

Wat hem vooral trof was dat hij bij de Ramp in Zeeland in 1953 als 

verkenner vlieger over de overstroomde boerderijen vloog met mensen 

zwaaiend om hulp op de daken.  

Zijn luchtmacht ervaringen bracht ons met hem naar het nationaal Militair 

Museum in Soesterberg in 2019. De gids van het museum kreeg gratis 

informatie van Martin bij de uitleg over veel “kisten” waar hij in had 

gevlogen. Na afloop van deze excursie ging Martin eerst nog op het terrein 

naar de herinneringsplek waar militairen hun gevallen collega’s konden 

herdenken. Martin was reuze trots om veteraan te zijn! 


